
Kapelletjes in Winksele 

Wie door onze gemeente wandelt, kan er niet naast kijken. In tal van straten, veld- en 
boswegels treft men kapelletjes aan. Die kleinoden dragen een diepe geloofsbetekenis in 
zich. Het zijn uitingen van de devotie van vele generaties. Een wegkapel is als het ware een 
pelgrimsoord in het klein. Door haar vanzelfsprekende nabijheid brengt ze mensen in direct 
contact met de heiligen en in het bijzonder met Maria. Zo nodigt ze uit tot spontane devotie, 
roep ze op tot gebed in het voorbijgaan.  

De kapelletjes fungeerden als bakens in het landschap en vormden dikwijls ook bindweefsel 
van een lokale buurtleven. Naast hun religieuze en sociale betekenis zijn ze ook, in al hun 
eenvoud en bescheidenheid, uitingen van de kunstzin van de vorige generaties. Velen zijn 
echt pareltjes, goed onderhouden en mooi versierd door eigenaars of buurtbewoners. Maar 
ze zijn ook kwetsbaar, bedreigd door verwaarlozing, vandalisme, wegenaanleg en 
nieuwbouw. De huidige 'zorgdragers' van onze kapelletjes kijken ook uit naar opvolgers… 

Op 15 augustus, de feestdag van onze Maria Hemelvaartparochie, vragen we bijzondere 
aandacht vragen voor dit religieus erfgoed en richten we ook een bijzonder dankwoord aan 
de vrijwilligers die er in alle stilte voor zorgen.  
 
Drie kapelletjes en vooral hun Mariabeelden willen we bijzonder in de schijnwerpers 
plaatsen.  
 
 
Het kapelletje aan de Neerijssestraat, dat ongetwijfeld het oudste is.  
 

 
 
 
 
Het kapelletje op de Vilvoordsebaan (hoek Wijtham, vroeger Broekveldweg), alweer 
daterend uit 1838 en al diverse malen verboud en herplaatst.  



 
 
 
 
Het Mariakapelletje in de Dalenstraat (hoek Keeromstraat), waarvan het Mariabeeld in mei 
1944 werd geplaatst. In 2005 werd het kapelletje herbouwd en ingezegend.  
 

 

 


