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Bijeenkomst van 19 maart  

 

Op zaterdag 19 maart was er een extra bijeenkomst met 

de kinderen van de eerste communie, aangezien de activi-

teit van broederlijk delen werd geannuleerd.  

Het was een korte, maar goed gevulde voormiddag.  

We kregen bezoek van E.H. Pol Verdoodt die onze eerste-

communieviering zal voorgaan. 

De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal uit het 

boek “Max en de toverstenen”. In dit verhaal vindt rotsmuis 

Max op een dag een prachtig fonkelende steen die licht en 

warmte geeft. Deze vondst verandert het leven van de rots-

muizen op het eiland enorm. In dit speciale boek eindigt het 

verhaal op twee mogelijke manieren. In deze bijeenkomst 

lazen we de slechte afloop van het verhaal en bespraken 

het. De goede afloop komt aan bod tijdens de eerstecom-

munieviering. 

Daarna repeteerden we de liedjes van onze eerstecommunieviering. We oefenden ook nog 

eens het maken van het kruisteken, de 3 kruisjes en het krijgen van de hostie, want het 

feest komt nu steeds dichterbij. Tenslotte knutselden we een mooie toversteen.  

Het was een fijne voormiddag. Onze volgende en laatste bijeenkomst is op zondag 24 april.  

 

 

EERSTE COMMUNIE 
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Samenkomst van 19 maart 

 

Op de zonnige namiddag van 19 maart kwamen we met onze vormelingen samen en deze 

keer stond het vormsel zelf, met haar symbolen centraal.  

Om de link met het doopsel duidelijk te maken, werden eerst de symbolen van het doopsel 

nog eens getoond aan de hand van foto’s. In kleine groepen werkten we dan verder rond de 

belangrijkste symbolen en rituelen van het vormsel.  

Jezus brengt licht in ons leven en zette zijn apostelen in vuur en vlam? Kunnen wij dit ook? 

Kunnen wij ons ook inzetten voor iets/iemand in de geest van Jezus? Later in de namiddag 

werd heel duidelijk dat onze vormelingen dat kunnen!  

De handoplegging is ook een bijzonder moment tijdens het vormsel. We legden uit wat dit 

betekent: je staat er niet alleen voor. Ook op het vormsel staan onze vormelingen er niet 

alleen voor: ze kozen een persoon die hen bij het vormsel zal bijstaan en hen ook een hand 

op de schouder zal leggen. Naar deze persoon schreven onze vormelingen een mooie brief 

om die steun te vragen.  

Uiteraard werd ook gewerkt rond de zalving met chrisma, het moment dat de vormelingen 

door onze vormheer zullen worden “bezegeld”, “gemerkt” door de Heilige Geest.  

 

 

VORMSEL 
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VORMSEL 

 

 

Tot slot vertelden we wat over  

het vormselkruisje, dat wel  

een bijzondere vorm heeft:  

het is een Tau-kruis.  

Hier vertelden we over Sint-

Franciscus van Assisi die echt werk 

maakte van het evangelie.  
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Indrukken van de viering van zondag 27 maart met naamopgave  

 

 

 

 

 VORMSEL  



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent maart ’22 Pagina  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VORMSEL  
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Themaviering van 20 maart 

“We delen de uitdaging tot engagement” 

 

Engagement om te werken aan een systeemverandering: een systeem gebaseerd op delen en 

leven met genoeg. Zo sluit Broederlijk Delen aan bij de oproep van de Paus tot systeemveran-

dering.  

De Eerste lezing uit de viering kwam uit de encycliek van Paus Franciscus, Fratelli tutti, 

over de broederlijkheid en naastenliefde.  

 

Naastenliefde is meewerken aan een proces om de samenleving zo te organiseren en te struc-

tureren dat de naaste zich niet in armoede bevindt. Naastenliefde is realistisch en verspilt 

geen middelen die nodig zijn voor een historische verandering die de armen ten goede komt.   

 

Dit wijst op een noodzaak van zowel een grotere geest van broederlijkheid als een efficiëntere 

wereldorganisatie om de dringende problemen van hen, die in de steek gelaten worden, die 

lijden en sterven in de arme landen, te helpen oplossen. Dit impliceert ook dat er niet slechts 

één oplossing is, niet slechts één aanvaardbare technologie, niet slechts één economisch  

recept, dat zonder onderscheid op iedereen toegepast kan worden.  

Alles hangt af van ons vermogen om te zien dat we ons hart, onze gewoonten en onze levens-

stijl moeten veranderen. Anders zullen de politieke propaganda, de media en de opinie-

makers een individualistische en onkritische cultuur blijven stimuleren waarmee ze tegemoet-

komen aan de ongebreidelde economisch belangen en aan de maatschappelijke organisaties 

die in dienst staan van degenen die al te veel macht hebben. 

De markt kan op zichzelf niet elk probleem oplossen hoezeer men ons vraagt dit dogma en 

het nieuw liberale geloof te volgen. De concepten van het neoliberalisme zullen de ongelijk-

heid niet wegnemen die de bron zijn van nieuwe vormen van geweld, die het sociaal weefsel 

bedreigen. De markt kan haar economische functie niet volkomen vervullen zonder interne 

handelswijzen gebaseerd op solidariteit en wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen is vandaag 

verloren gegaan. 

 

De kwetsbaarheid van de wereldsystemen in het licht van de pandemieën, heeft aangetoond 

dat niet alles met de vrijheid van de markt kan opgelost worden en dat we naast het herstel-

len van gezond beleid, dat niet onderhevig is aan de dictaten van de financiële wereld, de 

menselijke waardigheid opnieuw centraal moeten stellen en op deze pijler de alternatieve 

sociale structuur bouwen die we nodig hebben. 

 

 

 

 BROEDERLIJK DELEN 



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent maart ’22 Pagina  8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent maart ’22 Pagina  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BERICHTEN 

Net gemist 

Een warme oproep om 

na de viering van zondag 

3 april nog wat na te 

blijven voor een drankje 

en een babbel.   

Van harte welkom! 

HOOP DOET LEVEN 

Aan de ingang van de kerk van Herent hangt sinds  

vorige week een Oekraïense vlag. 

Als parochie willen we met deze symbolen uitdrukken 

dat we ons solidair voelen met de mensen in Oekraïne, maar evengoed met alle andere 

mensen wereldwijd die moeten vluchten voor oorlog in hun land.  

We hopen zo het signaal te geven dat we ervan overtuigd zijn dat de vrede het altijd 

wint van de haat. 

Wie wil mag hier een lint aanhangen, lichtblauw, geel of misschien ook wit, als teken 

van vrede. Voel je vrij om op dit lint ook een boodschap van solidariteit achter te  

laten. Lintjes vind je in het portaal van de kerk. 

 
Palmzondag 10 april  -  kinedi 

Tijdens de viering wordt voor de kinderen 

een activiteit voorzien in de pastorie. 

Het mond-en neuskapje moet niet 

meer gedragen worden in de kerk. 

Goede Week 

Je kan de data en uren van de 

verschillende vieringen vinden in 

de kalender op pag. 9 
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Kinderactiviteit op 10 april 

 
 

Tijdens de viering van 10 uur worden alle kinderen tussen 3 en 10 jaar uitgenodigd 

in de pastorie. We zullen op een kindvriendelijke manier stilstaan bij Palmzondag 

en de dagen van de Goede Week. Aan het einde van de viering sluiten we aan in 

de kerk. 

Breng jij ook nog iets lekkers mee dat jij spaarde in de week?  

We geven het graag mee aan de voedselbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PALMZONDAG  
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  Is Pasen dit jaar mogelijk ? 

 

Meer dan ooit 

voelen we vandaag 

hoe kwetsbaar het leven is. 

Angst en onzekerheid 

eenzaamheid en verdriet. 

Is Pasen dit jaar wel mogelijk ? 

Of is het net 

meer dan ooit 

broodnodig ? 

Een sprankeltje hoop. 

De deur op een kier. 

Iemand die ons verder roept. 

Leven door alle angst heen, 

Liefde die ons draagt…         Pastorale dienst Sint Lucas Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEZINNING 
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).  
 

vr 1  

     

za 2  

     

zo 3 
10u: Eucharistieviering // herdenkings-
viering  

    
Net-gemist na de viering // pastorie 
 

ma 4  

     

di 5 
 

     

wo 6 
 

    
 

do 7  

     

vr 8   

      

za 9   

     

zo 10 Palmzondag // woordviering 

     

ma 11   

     

di 12  

      

wo 13  

      

do 14 Witte Donderdag 

    15u en 20u: Eucharistieviering 

vr 15 Goede Vrijdag 

    20u: woordviering 

za 16 Stille zaterdag 

    20u: Paaswake: Eucharistieviering 

zo 17 Pasen // 10u: Eucharistieviering  

    met kinderactiviteit in de de pastorie 

ma 18   

      

di 19  

     

wo 20  

     

do 21  

     

vr 22   

      

za 23 10u - 16u: Vormsel // de Kraal  

      

zo 24 10u: woordviering 

    9u -12u: EC // de Kraal 

ma 25  

     

di 26  

     

wo 27  

      

do 28  

     

 

 KALENDER APRIL 




