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lets groots is de liefde... als zij maar teruggaat naar haar oorsprong, als zij terugvloeit
naar haar bron en daar altijd weer nieuwe krachten opdoet om te blijven stromen.
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EERSTE COMMUNIE

Op 7 mei was

het eindelijk zover.
In een bomvolle
kerk mochten

39 kinderen hun
Eerste Communie
vieren.

In een sfeervolle viering vierden we dat we kleur mogen geven aan ons leven en dat er
anderen zijn die ons daarbij kunnen helpen.

De paradijsvogel uit de eerste lezing zei het zo: “Het leven is te gek, maar alleen als je
er zelf een feestje van maakt. Je kunt niet blijven wachten en maar hopen dat er iets
gebeurt. Je hebt het geluk in je eigen poten, weet je”.

In het evangelie hoorden we dat Bartimeus dat ook deed. Hij vroeg Jezus om hulp,
maar zette zelf de eerste stap. Na zijn ontmoeting met Jezus zag hij ook weer kleur in het
leven.

De viering werd weer feestelijk opgeluisterd door de sjaloomband. De kinderen en de
ouders zongen heel enthousiast mee.
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EERSTE COMMUNIE

Meneer Verdoodt, Koen en de misdienaars maakten het feest compleet.
Aan het einde van de viering waren er bloemen voor meneer Verdoodt die aan zijn 60°¢
editie toe was en voor Véronique die 25 jaar catechist is.

Wij, catechisten, hebben ervan genoten. Het was een prachtig hoogtepunt van een
boeiend werkjaar.

leur aan

Op zondag 25 juni sluiten we het jaar af met een gezinsviering waarin de eerstecommu-
nicanten en vormelingen centraal staan.
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VORMSEL

Een jaar lang mochten we op weg gaan met een enthousiaste groep vormelingen, een
jaar lang ontdekten we hoe “gewoon bijzonder” we allemaal zijn, een jaar lang lieten
we ons inspireren door “de jongen, de vos, de mol en het paard”, een jaar lang ontdek-
ten we wat geloven, Jezus volgen voor elk van ons kan zijn. Kortom, we hebben een
gewoon bijzonder vormselwerkjaar achter de rug..

Maar het belangrijkste stond nog te gebeuren: het vormsel zelf. Eindelijk was het zover!
De zon, die het de dagen voordien had laten afweten, was alvast van de partij.

Een volle kerk werd enthousiast verwelkomd door de vormelingen, die na een uitbundig
gezongen lied de kerk ook welkom zwaaiden. In de eerste lezing luisterden we naar het
verhaal over een potlood: een potlood lijkt zo gewoon, maar heeft wel heel bijzondere
eigenschappen die ook van ons “gewoon bijzondere” mensen kunnen maken: leren uit je
fouten, je laten leiden door God, bewust zijn van wat er binnenin je gebeurt, ...

Het evangelie spoorde onze jongeren aan om door de kracht van de Geest datgene te
doen waar we goed in zijn, en zo bij te dragen aan een mooiere wereld, iedereen op
zijn manier, want allemaal zijn we gewoon bijzonder. Vormheer Johan Goossens maakte
de jongeren duidelijk dat ze nu een heel bewuste keuze maken om Jezus te volgen:

een herbevestiging van het doopsel, maar nu kiezen ze echt zelf.
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VORMSEL

Nu waren ze er helemaal klaar voor; ze konden gevormd worden, bijgestaan door één of
twee geloofsgenoten. Onder rustige muziek gespeeld door onze sjaloomband werden ze
één voor één gezalfd met chrisma en nadien zetten ze hun keuze voor het vormsel nog
eens kracht bij door het luidkeels zingen van “gooi de ramen open, laat het maar aan
ieder zien dat we in de Heer geloven”. En zoals het past bij een feest werd hierna de
tafel

gedekt, zongen we het Onze Vader en wensten we elkaar op een originele manier de
vrede toe: de vormelingen gaven het “vredesmolletje” aan elkaar door.

Na de communie wensten de catechisten deze groep gewoon bijzondere jongeren het
allerbeste toe, met behulp van de mooie quotes van “de jongen, de vos, de mol en het
paard”. Dit was de kernboodschap: “Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk
en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat
kan”. Hierna zongen de jongeren het toepasselijke lied “Zelfvertrouwen”.

Na zo’n viering konden we niet anders dan dankbaar zijn, voor al wie hieraan had mee-
gewerkt. En nu was het aan de vormelingen om ons, catechisten, te verrassen met een
mooi woordje, bloemetjes en een boekje vol pluimen! Dankjewel, lieve vormelingen!

Maar ook wij hadden nog een laatste verrassing in petto: een mooi houten kaartje met
ons molletje en ... een taartje.

Wat een warme viering, die we extra feestelijk afsloten met het vrolijke lied “Leef in
het licht”.

Nogmaals dankjewel aan iedereen die erbij was en vooral dankjewel voor het afgelopen
vormseljaar, lieve vormelingen!
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IN DE KERK

Je merkte misschien al dat de
guirlande boven het Mariabeeld
weer zo fris oogt. Hartelijk dank
aan de familie van Marcel Gerrits
die reeds enkele jaren zorgt voor
een prachtige guirlande.
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SJALOOMBAND

Goed nieuws! Onze gewaardeerde sjaloomband heeft
een opvolger gevonden. Het muzikale stokje van
Lieven wordt doorgegeven aan Jolien!

Jolien Van Walleghem speelt sinds haar groeizegen
mee met de sjaloomband en heeft zo intussen al

16 jaren op de teller staan als vast lid.

Vanuit dit engagement, dat ze altijd met veel plezier
is aangegaan, leek het haar een logische stap om de
fakkel over te nemen van Lieven. Zijn bevlogenheid
en enthousiasme zijn ook bij haar terug te vinden,
en ze kijkt dan ook uit naar het uitkiezen van nieuwe
muziek, regelmatige repetities, prachtige vieringen
(voorafgegaan van een vriendelijke reminder via
WhatsApp) en gezellige nagenietmomentjes met de
band.

Dank nogmaals aan Lieven,
voor zijn energieke begeleiding!
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BERICHTEN

[Dankviering

Op zondag 25 juni kan je naar de gezinsviering
komen. Deze is in het bijzonder voor de
eerstecommunicanten en gevormden

\_

Op zondag 11 juni is er geen viering.
Dit heeft te maken met de slotviering
op zaterdag 10 juni voor de medewer-
kers van de parochie naar aanleiding
van het einde van het werkjaar.

ledereen welkom voor de viering
zaterdag 10 juni om 18ul!

J

K BEN I NIET VERGETEN, MAM..HIER EEN
MOO! BOEKETE, GEKOMT BY onze BAKKER!

van dit jaar, maar iedereen is welkom. ;* ‘ We verwelkomen graag
@en viering \

~

6uzikaal aangelegd? \

»

vrijwilligers die een rol

~ | willen opnemen als zang-
leider of organist. Aarzel
niet het secretariaat te
contacteren mocht je
interesse hebben of meer

Qformatie willen. /

"a
~
<

Net gemist

(op elke 1ste zondag)

Een warme oproep om na
de viering van zondag 4 juni
nog wat na te blijven voor
een drankje en een babbel
in de pastorie.

Van harte welkom!
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UITNODIGING

Opleiding misdienaar

Wil je graag misdienaar worden?

Ben jij goed in kaarsen aansteken en brood en wijn aanbrengen?
Wil je samen met anderen de voorgangers helpen in de vieringen?
Wil je graag met de belletjes rinkelen als iedereen stil is?
Heb jij zin in de jaarlijkse leuke misdienaarsnamiddag?

Heb je je eerste communie gedaan?

Een hele groep enthousiaste misdienaars wacht op jouw hulp!

Je krijgt een korte opleiding op
woensdag 7 juni van 17 uur tot 18 uur.

In de vakantie kan je vrijblijvend oefenen samen
met ervaren misdienaars.
In september of oktober ontvang je dan een echt diploma.

Van de misdienaars wordt verwacht dat ze minstens 1 keer per
maand gedurende een jaar de viering mee verzorgen.

Schrijf je in bij mieke.vandeneeden@gmail.com of
via een berichtje op 0493 184612
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BEZINNING

Vaders

Een van mijn oudste herinneringen speelt zich af in een winkel. Ik ben een jaar of twee
en kijk omhoog langs de broekspijp van mijn vader waaraan ik me vastklamp.

Maar het gezicht van de meneer daarboven is niet dat van mijn papa! Alarm!

Gelukkig komt mijn echte vader me snel redden.

Vele jaren later moet ik mijn vader opbellen op zijn werk. We hadden thuis geen
telefoon en dus gebeurde het bellen bij de buren. ‘Met Hein Janssen’, zegt een stem
aan de andere kant van de lijn. De stem klinkt vreemd en de intonatie is heel anders
dan thuis. No way dat ik geloof dat dit echt mijn vader is! ‘Zeg maar tegen mijn
vader dat...” begin ik, ook als de rare stem beweert wel degelijk mijn vader te zijn.
Ik geloof hem niet, wat hij ook zegt. Ze lachen er in de familie nog steeds om.

Vaders herken je aan hun been, aan hun stem. Soms vergis je je, maar meestal weet

je je vader feilloos te vinden. Vaders laten zich vinden, als ze verstoppertje spelen met
hun jonge kinderen, maar ook alle jaren daarna. Ze hebben er een diepgeworteld
instinct voor om op te duiken als hun kinderen hen nodig hebben.

Zo laat ook onze God zich vinden, als de vader die hij is. In bekende en minder
bekende Bijbelverhalen duikt hij op: als een vader die met zijn voeten laat spelen door
zijn ‘verloren’ zoon, als iemand die op de grond schrijft als zijn kind een fout heeft
gemaakt, als iemand die iedereen het beste gunt, ook de werkers van het elfde uur,
als iemand die onze tranen droogt en ons wakker schudt als het nodig is.

Een fijne vaderdag aan alle vaders, en dus ook aan God.

Kolet Janssen
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KALENDER - JUNI

do| 1 vr | 16
vr| 2 za | 17
za| 3 z0 | 18 [10u: Sint-Lutgardisviering

zo | 4 |10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering | [mal 19
Drankje na de viering // pastorie

ma| 5 di [ 20
di| 6 wo | 21
wo| 7 do| 22
do| 8 vr | 23
vr | 9 za | 24
za |10 Z0 | 25 |10u: Gezinsviering: E.C. en Vormsel
18u: slotviering afsluiting
zo | 11 |GEEN viering ma| 26
vaderdag
mal12 di | 27
di [13 wo | 28
14 do |29
WO
15 vr | 30
do
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