nr 167—september 2023

Nazomer: herinner mij, niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik nog alles kon.
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BERICHTEN

Net gemist

Op 1 oktober is er

na de viering zoals gewoonlijk
een samenkomst in de
pastorie. Welkom!

Nieuwsbrief ontvangen?

als je in je omgeving mensen
kent die de nieuwsbrief nog
niet ontvangen, maar hem
wel willen krijgen, volstaat
het om hun mailadres door

Streaming

Dankzij de vrijwilligers van het strea-
mingsteam kunnen de vieringen live of ;
uitgesteld bekeken worden. Dit kan via te spelen aan het parochie-

Facebook (‘parochie OLV Herent’) of via secreta-naat via
parochieherent@skynet.be.

het Youtube-kanaal van de parochie.
Eens je op het kanaal geklikt hebt kies je
welke viering je wilt bekijken.

Een papieren versie van de
nieuwsbrief ligt in het kerk-
portaal, ter inzage.
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AANKONDIGING

Noteer alvast in je agenda:

Thomas Quartier - rituelen bij rouw

Heb je ooit iemand verloren? Ken je het gevoel van rouw en verlies? Ken je de dood
van nabij? Dan zul je je aangesproken voelen door de lezing van Prof. Dr. Thomas
Quartier in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent op 3 november om 20 uur. Hij
schreef over de dood van zijh moeder vorig jaar een aangrijpend boekje dat heel
herkenbaar is voor iedereen die wel eens geconfronteerd is met dood, rouw en een of
andere vorm van verlies. Bij het verwerken daarvan kunnen rituelen heilzaam zijn.
Thomas Quartier reikt manieren aan om bij dood, rouw en verlies op verhaal te
komen. ledereen is welkom op deze uitnodiging, ook als je niet gelovig of

andersgelovig bent. Noteer daarom in je agenda: vrijdag 3 november 20 uur.

Thomas Quartier over dood, rouw en verlies.

Alle informatie vind je ook op de website van
Uit in Vlaanderen via deze link. 7
En de aankondiging vind je op youtube via

https://youtu.be/b10c2k92gaU.

Uiteenzetting door Wendy Wauters, auteur van

het boek ‘De geuren van de kathedraal.

Woensdag 28 februari 2024. Meer informatie
volgt na nieuwjaar.
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KALENDER - OKTOBER

zo | 1 |10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering [ |mal 16
Net-gemist in de pastorie

ma| 2 di |17
di| 3 wo| 18
wo | 4 do | 19
do| 5 vr | 20
vr| 6 za | 21
za| 7 zo | 22 |10u: Woordviering
14u: Doop
zo | 8 |10u: Woordviering ma| 23
ma| 9 di |24
di |10 wo | 25
wo | 11 do | 26
20u: Voorbereiding doop
do |12 vr | 27
za | 28

vr | 13 |18u: Smaakmaker en inschrijving Vormsel

De Kraal zo | 29 [10u: Woordviering
za |14

14u: catechese E.C.//kerk mal 30
zo |15 |10u: themaviering E.C. naamopgave

di | 31

Allerheiligen: op woensdag 1 november Rituelen bij rouw, lezing door Thomas
om 10u. herdenken we alle parochianen Quartier op vrijdag 3 november om 20u.
die sinds Allerheiligen vorig jaar overleden
zijn.
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OPROEP

WANTED: SJALOOMBANDIETEN

Wie in Herent naar de kerk gaat, heeft ons ongetwijfeld al eens muziek horen spelen (en
horen babbelen, en lachen, en plezier maken...) tijdens de maandelijkse gezinsvieringen.
Wij, dat is de sjaloomband, bestaande uit een wisselend aantal jonge en (iets) minder jonge
muzikanten die met veel enthousiasme de gezongen liedjes tijdens deze vieringen begelei-
den, maar ook de rustigere momenten voor en na de viering en tijdens de communie opluiste-
ren met de nieuwste hits in sjaloombandarrangement.

Zoals de traditie voorschrijft, gaan wij als band elk jaar op zoek naar nieuwe, jonge, frisse...
leden die onze fantastische groep kunnen komen versterken. Blazers, strijkers, drummers,
toetsenisten - iedereen is welkom, zolang je je herkent in onderstaande voorwaarden:

o Je speelt al minstens drie jaar een muziekinstrument

o Je wil graag (leren) musiceren in groep

o Je ziet het zitten om één keer per maand samen met een knotsgekke bende vrienden te
repeteren én een viering te spelen op zaterdagavond of zondagochtend

Uiteraard staat daar wat tegenover; wat bieden wij jou als band?

o De onvergetelijke ervaring van in groep muziek te (leren) spelen

e Een map vol partituren (wel zelf af te drukken - een gewaarschuwd man/vrouw...),
te verzamelen door de jaren heen

o Regelmatig eens wat catering in de vorm van koekjes tijdens de repetities en/of na de
vieringen

« De warmste, zotste vriendengroep die je je kan indenken (zonder zeveren - we gaan
jaarlijks samen iets drinken of eten om het jaar te beginnen of af te sluiten)

o Ben of ken jij de persoon die wij zoeken? Heb je nog wat vragen voor je de stap durft te
zetten? Neem dan zeker contact op met Jolien Van Walleghem
via jolien.vanwalleghem®telenet.be of via WhatsApp (0494/814892)

Graag tot in de band!
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VOEDSELBANK

Herentse Voedselbank op zoek naar vers bloed

Het komt vaak in het nieuws en het is u vast niet ontgaan : door de energiecrisis en door
de toestroom van vluchtelingen neemt het aantal mensen die noodgedwongen een beroep
doen op de voedselbank steeds maar toe. Ook de vzw Half Weg, de Herentse afdeling van
de voedselbank, die gevestigd is in de oude pastorij van Veltem, zag haar klantenbestand
de voorbije maanden fors groeien, in die mate zelfs dat wij stilaan handen te kort komen
om alles rond te krijgen. Op dit ogenblik hebben wij vacatures voor vrijwilligers die

» voedseloverschotten willen gaan ophalen in verschillende plaatselijke supermarkten op
dinsdagochtend en donderdagochtend en opbergen in de koelkasten

« willen instaan voor de voedselbedeling op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag

» de leden van het bestuur willen bijstaan bij voorbeeld op het vlak van administratie,
boekhouding, logistiek, voorraadbeheer, communicatie

Wie zich engageert in de voedselophaling en -uitreiking, bepaalt zelf hoe vaak hij/zij wil
meedoen.

Wie interesse heeft om mee zijn/haar schouders te zetten onder dit sociaal initiatief kan
contact opnemen via het e-mail adres vzwhalfweg158@outlook.com

Wij garanderen vriendelijke collega’s, een aangename werksfeer en bovenal een warm
gevoel !
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Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

Mooi feest

Nu ook de nazomer op zijn einde loopt blikken we
nog even terug naar de mooie en feestelijke viering
van 15 augustus. De kerk werd al vroeg gevuld met
parochianen, maar speciaal voor deze gelegenheid
ook met gasten uit Betlehem, Oostrem, het Zavel-
huis, ... Het vrijwilligerskoor zong de verschillende
Marialiederen samen met de vele aanwezigen.

Aan het einde van de viering kreeg iedereen nog 4 2

een kleurrijke bloem als herinnering. Na de viering kon iedereen onder een stralende
zon genieten van de receptie in de mooie tuin van de pastorie.

Dank aan alle vrijwilligers en ook de spontaan helpende handen die hun steentje
bijdroegen!
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15 AUGUSTUS

Na de viering kon iedereen onder
een stralende zon genieten van

de receptie in de mooie tuin van
de pastorie.
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BEZINNING

Wens bij een nieuw werkjaar

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen
en niet meer zorgen dan je dragen kan.

Ik wou dat je elke morgen ‘ja’ kan zeggen
tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet.
Ik wens je lieve mensen dichtbij

als je van binnen pijn hebt,

en de stille moed steeds opnieuw te beginnen
en te her-beginnen.

Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft,
of het terug wordt,

geduldig met jezelf

in het besef dat anderen

ook geduld moeten opbrengen om jou. .

en weet dat je tijd mag verliezen

om gelukkig te zijn

om door te slikken wat moeite kost

en te herkauwen wat je deugd deed.

Ik wens je een hart dat klopt op het ritme
van licht en donker, van eb en vioed,

want alles groeit, groeit langzaam...

en vergeet niet te lachen,

geniet van je eigen dwaasheden

en loop warm om het geluk

van je medemensen.

Ward Bruyninckx ‘Sporen van menswording’
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