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BERICHTEN

fAIlerhei ligen \
ﬁezing \

op woensdag 1 november om 10u. herdenken

we alle parochianen die sinds Allerheiligen vorig Rituelen bij rouw,
jaar overleden zijn. lezing door
J Thomas Quartier

op vrijdag 3 november
om 20u. in de kerk.

Net gemist Meer info op pagina 4.
Op 5 november is er na de

P ‘ @ OEE)
viering zoals gewoonlijk ‘l.~g (7
een samenkomst in de &
pastorie. Welkom!

Nieuwsbrief ontvangen?

als je in je omgeving mensen

* e kent die de nieuwsbrief nog

niet ontvangen, maar hem

/ wel willen krijgen, volstaat
Themaviering ’_ & {f' het om hun mailadres door
Op zondag 12 november :;*?! ’ te spelen aan het parochie-

secretariaat via
parochieherent@skynet.be.

is Vrede het centrale
thema in een ietwat

anders-dan-anders viering. Een papieren versie van de
De uitnodiging staat op de nieuwsbrief ligt in het kerk-
\volgende pagina. / portaal, ter inzage.
Streaming

Dankzij de vrijwilligers van het streamingsteam kunnen de
vieringen live of uitgesteld bekeken worden.

Dit kan via Facebook (‘parochie OLV Herent’) of

via het Youtube-kanaal van de parochie.

Eens je op het kanaal geklikt hebt kies je welke viering je wilt
bekijken.
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mailto:parochieherent@skynet.be
https://www.youtube.com/channel/UCZc__McGNOpXpAUiDlR2kVw

UITNODIGING

Droom jij ook van vrede?
Wil jij mee nadenken hoe wij
hieraan kunnen werken?
op zondag 12 november om 10 uur
¢ o in de kerk van Herent.
» Kinderen mogen hun eigen kussen meebrenge “
Wij maken er met jong en minder jong
een actief, be-vrede-nd en _
zinvol samenzijn van. —
—
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I AANKONDIGING -

3 november 2023 om 20 uur

Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent

Toegang gratis

Meer info :

Alle informatie vind je ook op de website

van Uit in Vlaanderen via deze link.

V.U. Chantal Lemmens, Bukenstraat 22, 1910 Buken

De aankondiging vind je op deze youtube-pagina.
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https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/profdr-thomas-quartier-rituelen-bij-rouw/7804ab66-a4ff-4ea4-9c88-ce4777a5b0b6?date=2023-11-03&page=6&place=3020-herent
https://www.youtube.com/watch?v=b10c2k92gaU&feature=youtu.be

KALENDER - NOVEMBER

wo | 1 [10u: viering Allerheiligen do| 16
do! 2 vr | 17
vr| 3 za |18

14u: Catechesenamiddag E.C. // De Kraal

20u: Thomas Quartier // kerk ——
zo | 19 [10u: woordviering

za| 4
ma| 20
zo | 5 |10u: Eucharistieviering
Net-gemist // pastorie di | 21
ma| 6
wo | 22
di| 7 14u: Doopvoorbereiding
do| 23
wo | 8
vr | 24
do| 9
za | 25 |9u-12u: Vormsel Kennismaker // De Kraal
vr |10
Z0 | 26 [10u: Woordviering Christus Koning
za | 11 14u: Doop kinderen E.C.
ma| 27
zo | 12 |10u: Gezinsviering thema Vrede
di | 28
ma|13
wo | 29
di |14
do| 30
wo |15
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EERSTE COMMUNIE

Op zaterdag 14 oktober was het de eerste bijeenkomst voor de eerste communie.

Dit jaar is het thema: Geluksvogels zijn wij!

Wat dit thema betekent, zullen de kinderen
beetje bij beetje ontdekken.

We kwamen met 28 enthousiaste kinderen
samen om op ontdekking te gaan naar die

We startten met een mooi verhaal: ‘Mag ik
meedoen?’ Dit verhaal maakt duidelijk dat
. iedereen welkom is. Dan pas heb je veel
vrienden.

In kleine groepjes vertelden we over het
doopsel van Jezus en we vergeleken dit met
ons eigen doopsel.

We leerden Jezus en enkele belangrijke momenten uit zijn
leven beter kennen aan de hand van een mooi filmpje.

Na een korte pauze gingen we allemaal samen naar de
kerk. We ontdekten welke belangrijke personen, voor-
werpen, gebaren en gewoontes bij een viering horen.

We oefenden samen de liedjes voor de viering van zondag
15 oktober. Daarna speelden we een ‘ren je rot’-quiz op de
speelplaats van de school. Het was een fijne en boeiende
namiddag!
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EERSTE COMMUNIE

(v EiGEmLIK Zo
VEEL VRAGEN
WAAR v HET
ANTWOORD AL

A opweet 7/

Tijdens de viering van 15 oktober hebben alle
kinderen hun naam door de microfoon gezegd.
Zo wilden ze voor de hele parochiegemeenschap
vertellen dat zij zich klaar maken voor hun
eerste communie op 28 april.

We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst
op 18 november.

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent oktober ’23 Pagina 7



VORMSEL

Startavond

Vrijdagavond 13 oktober was de startavond voor de vormselvoorbereiding.

30 enthousiaste jongeren kwamen ‘proeven’ van onze werking.

Enkelen konden er jammer genoeg niet bij zijn.

Lisbeth legde eerst de term ‘vormsel’ uit. Wij willen van de jongeren ‘ferme’ kinderen
maken, die sterk in het leven staan. Greet daagde de jongeren uit om de verschillende
‘escape rooms’ tijdig te verlaten.

In vier groepen konden ze proeven van ons aanbod in evenveel verschillende kamers.

Om door te gaan naar een volgende kamer moesten de jongeren allerlei opdrachten
uitvoeren rond getallen in bijbelverhalen, eigen talenten en samenwerken.

De vierde kamer was de ‘brainstorm- en chillhoek’ waarbij jongeren kennismaakten met
het jaarprogramma en hun verwachtingen hierover konden noteren, maar ook tijd kregen
om te ontspannen met een hapje en een drankje. Ook het ‘koekjesspel’ van de eerste
communie kon hier nog eens gespeeld worden.

Op het einde van de smaakmaker konden de jongeren samen met hun ouders beslissen om
in te schrijven.
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VORMSEL
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DE KRAAL

Bezoek aan het kerkhof

In het kader van de godsdienstlessen rond Allerheiligen
Allerzielen brachten de kinderen van het eerste leer-
jaar een bezoek aan het kerkhof van Herent.

Aan de ingang hielden we eerst een gesprek over het
kerkhof en de gevoelens die er zijn bij het denken aan
mensen die gestorven zijn. De kinderen wisten het
mooi te verwoorden: “soms moet je huilen en dat mag
ook als je verdrietig bent, soms ben je blij als je weer
denkt aan de fijne dingen bv. hoe lekker de wafels van
oma waren. De mensen die gestorven zijn zitten nog in
je hart en je hoofd.”

De kinderen wisten goed dat ze op het kerkhof een
beetje rustig moeten zijn, want soms zijn er ook
andere mensen die verdrietig zijn.

Eens op het kerkhof, wat voor sommigen de eerste
keer was, waren de kinderen erg geboeid en luisterden
en keken ze met respect naar de uitleg. We hadden
een paar kaarsen mee en zetten die op de graven of
bij het naamplaatje van mensen die we kenden:

de zus van juf Goele, de oma en opa van juf Veronik,
de mama van juf Mieke.

We ontdekten het verschil tussen een graf, het colum-
barium en de strooiweide. We bleven even stil staan
bij een aantal bijzondere grafplaatsen en bij de
gedenkplaat van de oud-strijders.

Waar dit voor sommige volwassenen een moeilijk
onderwerp is, waren de kinderen hier heel open over.
Bedankt juffen voor de vraag om dit met jullie te
doen, bedankt kinderen voor dit zinvolle bezoek.
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BEZINNING

LEVEN NA DE DOCD

Kiemen van hoop

“Mijn kind heeft slechts vijf kwartier geleefd.
Ik heb dat altijd als heel onvolkomen ervaren,
maar is dat zo?

Ze heeft wel betekenis gehad.

Ook al wisten we dat ze zou overlijden,

We hebben toch vijf kwartier contact gehad”,
vertelt journalist Stevo Akkerman.

Hij kan het zeggen, twintig jaar later.

En hij voegt eraan toe:

“Ik ontmoet haar iedere dag.

Ze heeft haar intrek genomen in mijn hoofd."
Of ze ook nog verderleeft?

Is er voor haar een voortbestaan?

Hij laat die vragen open.

“Als tijd en ruimte geen rol meer spelen,

dan kan je die vragen niet oplossen”, zegt hij.

Hoe gaan wij om met die vragen?

Staan wij er nog bij stil?

Er was een tijd dat hemel en hel vanzelfsprekend waren.
Mu is ons religieus besef anders:

wij staan meer stil bij het leven hier en nu

dan bij het leven na de dood.

Wij spreken soms over ‘sterretjes aan de hemel'.
Een mooi beeld, maar slechts een beeld

om eigenlijk iets anders uit te spreken:

onze hoop, onze hoop op een blijvende band,
ons verlangen naar een eeuwlg geluk en vrede.

Beantwoordt iets aan die hoop en dat verlangen?
Miemand hier kan het zeggen;

Miemand kan het tegendeel bewijzen.

Dat er leven is gekomen, is al even onvatbaar,
als dat er blijvend leven is voor onze geest.

Ten aanzien van de dood, staan we met lege handen,
of bewaren we enkele kiemen van hoop?

Rik Renckens
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