nr 169—november 2023

Duisternis kan geen duisternis verdrijven.
Enkel het licht is daartoe in staat. Martin Luther King
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BERICHTEN

(Advent

Net gemist

op 3 december vieren we
ook de eerste zondag van
de advent.

\

na de viering van 3 december
is er zoals gewoonlijk

een samenkomst in de
pastorie. Welkom!

(DO
Hiif

TEGEN

L ARMOEDE |

Welzijnszorg

Met de advent start ook de campagne van Welzijnszorg (zie p. 9).

Op de volgende zondagen willen we in de kerk kleine acties houden ten voordele van
Welzijnszorg.

- (zondag 26 november: verkoop van de adventskalender van Welzijnszorg)

- zondag 3 december: uitdelen van de enveloppen en folders

- zondag 10 december: viering van Welzijnszorg + ophalen van de giften/enveloppen.

Nredeswake

Op zaterdag 9 december om 15u kan je in de kerk naar een vredeswake %
komen op maat van groot en klein. Het wordt georganiseerd door het plaat-

selijk Palestinacomité. De bedoeling is een teken van solidariteit te geven en

alle slachtoffers van het geweld, te gedenken.

\
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KALENDER - DECEMBER

vr | 1 za | 16 [15u: Kerkspel Vormsel // kerk
18u: Gezinsviering Vormsel // kerk
Za| 2 zo | 17 [10u: Eucharistieviering
zo | 3 |10u: Eucharistieviering ma| 18
Net-gemist // pastorie
mal 4 di [19
di | 5 wo | 20
do | 21
wo | 6
vr |22
do| 7
vr | 8 za | 23

Zza | 9 [14u: catechesenamiddag E.C. J/ De Kraal | |20 | 24 |10u: GEEN viering

15u: vredeswake // kerk 21u: Kerstwake
zo | 10 |10u: woordviering ma| 25 [Kerstmis
10u: Themaviering

ma| 11 di | 26
di 112 wo | 27

do | 28
wo |13

vr | 29
do | 14

za | 30
vr |15

Zo | 31 [10u: GEEN viering
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ALLERHEILIGEN

Op woensdag 1 hovember kwamen
we met velen samen. Het werd een
mooie viering, en niet enkel dankzij
de sfeervolle decoratie. Dank aan
het hele team, waaronder de vrij-
willigers van het koor en van de
rouwploeg.
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ALLERHEILIGEN

De vroegere ‘rouwkapel’
is nu een ‘troostplek’

We wensen dat dit bijzon

plek van rust en troost zou zijn, van reflectie en connectie.

Je kan er even verpozen, alleen of met anderen.

In de kaders worden de namen vermeld van de personen die in
onze kerk een uitvaart kregen.

Er liggen leesteksten over het thema afscheid, rouw en hoop en
in het boek kan je iets neerpennen mocht je dat wensen.

Er staat ook een mooie grote kaars die je mag aansteken tijdens
je bezoek aan deze stilteplek waar je even tot jezelf kan komen.
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RITUELEN

_ G-

.

De muzikale lezing van prof. dr. Thomas Quartier op vrijdagavond
3 november heeft ons allen erg aangegrepen omdat zijn persoonlijk
verhaal over de dood van zijn moeder heel herkenbaar was voor
iedereen die met rouw en verlies geconfronteerd werd.

Aan de hand van emotionele dagboekfragmenten leerde Thomas Quartier ons dat bij het
verwerken van zo’n afscheid rituelen heilzaam en heel persoonlijk zijn. Rituelen dienen
om een blijvende verbondenheid met onze dierbare overledenen in stand te houden en
zorgen er ook voor dat de dood een plek krijgt in het leven van de mensen.

Het is immers van groot belang dat er in elke omgeving van ziekte en sterfte aandacht is
voor symbolen en gebaren. Juist dan kunnen rituelen troost bieden.

Het verhaal van Thomas werd mooi afgewisseld met enkele prachtige gedichten die hij
op muziek heeft gezet. We konden genieten van zijn warme stem alsook van de muzikale
begeleiding door Dick Maes Broekema.
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THEMAVIERING

Graag delen we een aantal foto’s van de sfeervolle, ietwat originele, themaviering van
zondag 12 november. De oriéntatie van de stoelen was anders dan anders en we eindigden
samen rond het herdenkingsmonument buiten. Tijdens de viering keken we samen naar
een inspirerend filmpje. Je vind het via deze link terug. Dank ook aan de sjaloomband die
het geheel een feestelijke toets gaf.
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https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo

EERSTE COMMUNIE

Zorg dragen voor...

Op zaterdag 18 november kwamen de kinderen van de eerste communie voor de 2% keer
samen. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Zorgen dragen voor...’

Mieke had een kleurrijk en mooi rugzakje mee. Weet je wat erin zat? Het was de geluksvogel
en Jezus, die de kinderen in oktober al een beetje beter leerden kennen. En dan zat er nog
iets in. Sommige kinderen mochten even piepen en ze vonden het heel erg schattig. Het was
een superschattig lammetje. Later die dag werd duidelijk waarom.

We oefenden het themalied en daarna vertelden
Mieke en Véronique over de Voedselbank. Zo leerden
we de Voedselbank en zijn werking beter kennen,
want op zondag 7 januari gaan we sterzingen ten voor-
dele van de Voedselbank van Herent. Op die manier
willen we deze mensen steunen. Ook dat is ‘zorgen
voor...
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EERSTE COMMUNIE

Vervolgens werden de kinderen in kleine groepjes verdeeld om te luisteren en te kijken
naar het verhaal van de goede herder. We ontdekten wat Jezus bedoelt als hij zegt: “lIk
ben de goede herder.” Via allerlei vragen leefden de kinderen zich in de rol van het verlo-
ren schaap en de rol van de herder. Hierdoor konden ze vertellen over hun eigen leven,
over de goede “herders” die zij al hadden ontmoet of wanneer ze zelf “goede herder”

kunnen zijn door voor iets of iemand te zorgen.

Normaalgezien zouden de kinderen na de pauze afval gaan rapen en zo zorg dragen voor de
natuur, maar door de vele regen kon dit jammer genoeg niet doorgaan.

Mieke had een goed alternatief. We bekeken enkele mooie filmpjes, waaronder een filmpje
van de goede herder en oefenden al heel wat liedjes voor onze communie.

Het was weer een fijne bijeenkomst.
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VORMSEL

Kennismaker geestig vormsel
Op 25 november kwamen we met onze groep vormelingen bijeen.

Na onze smaakmaker wilden we elkaar vooral beter leren kennen en maakten we ook kennis
met ons thema “Geluksvogels zijn wij”. Inspiratie voor het thema haalden we uit de boeken
van Leo Bormans: “Geluk voor kinderen”. Ook onze mascotte “Florette” maakte haar entree.
Met Florette in de hand vulden we de zin aan: ik ben een geluksvogel omdat ...

Het viel op dat vooral andere mensen ons gelukkig maken en het materiéle er veel minder
toe doet.

We ontdekten bij elkaar wat onze lievelingskleur of ons lievelingsseizoen is en dat onze
schoenmaten variéren van 34 tot 43 (en dat waren niet de voeten van de begeleiding).

We luisterden geboeid naar de 4 sprekers die kwamen getuigen hoe
zij hun talent/interesse inzetten om van onze wereld een mooiere
wereld te maken. Véronique vertelde over de voedselbank. Jolien
en Lisbeth begeesterden de groep met hun inzet voor de Sjaloom-
band en kregen de groep enthousiast aan het zingen. Richard maak-
te ons warm om ons beste beentje voor te zetten voor de natuur en
Mieke getuigde hoe ze zich inzet voor kinderen die thuis niet
dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen op school.
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VORMSEL

Door het invullen van een vrienden-bingo leerden we elkaar nog beter kennen. Bij elke zin
moest een andere naam geschreven worden. Bijvoorbeeld: Ik werk graag in de tuin? Ik houd
van wandelen in de natuur. Ik doe judo. Ik bespeel een muziekinstrument....

We sloten af met het verhaal van
Ture Luur en Kie Vit uit het boek
‘Geluk voor kinderen: Vriend-
schap’. Het thema was vandaag:
‘Yrienden voelen zich veilig bij

= elkaar’. Bij elke bijeenkomst
krijgen de jongeren een ‘missie’
mee, een kleine opdracht waar-
door ze ook buiten de bijeenkom-
sten wat aandacht hebben voor
deze belangrijke boodschap.

Wat hebben we een geluk om met deze vormelingen, die enthousiast en actief meespeel-
den, naar elkaar luisterden en samen zongen, op weg te mogen gaan naar 4 mei 2024.
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WELZIJNSZORG 2023

‘Schouder aan Schouder’,
de campagne van Welzijnszorg

Laat samen met ons je stem horen voor
herverdeling door de overheid zodat
iedereen weer vertrouwen krijgt in de
toekomst, en de samenleving eerlijker _
en rechtvaardiger wordt. @2%
BE210000 0000 0303

@
E4E

samentegenarmoede.be

Armoede is nog steeds een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan.
Daarom probeert Welzijnszorg het thema steeds weer op de politieke agenda te plaatsen.
Er komt nu zelfs een verkiezingsjaar aan, een extra reden om het zo hoog mogelijk op die
agenda te krijgen.

Armoede is onrechtvaardig. En meer nog: armoede is niet je eigen schuld. Ze is een gevolg
van structurele problemen die diepgeworteld zijn in onze samenleving. En om structurele
problemen aan te pakken, ijvert WZZ dit jaar voor structurele investeringen om armoede
terug te dringen.

Daarom gaat de campagne dit jaar niet over één specifiek thema, maar komen grote en
belangrijke thema’s aan bod.

Een eerste thema is de sociale zekerheid: we vragen de overheid om die te versterken.
Zorg dat iedereen vlotter toegang krijgt tot de sociale zekerheid en sociale rechten.

Daarnaast moeten de publieke diensten versterkt worden, ook diensten zoals onderwijs,
gezondheidszorg, huisvesting en openbaar vervoer. Vlotte toegang tot die diensten opent
deuren en zorgt dat mensen hun plaats in de samenleving kunnen opnemen.

Versterk mensen! Betrek mensen uit armoedesituaties bij de opmaak en uitrol van het
armoedebeleid. Maak mensen sterker zodat ze eigenaar zijn van hun eigen leven.

Schouder aan schouder naar een rechtvaardige toekomst: de overheid moet haar taak als
herverdeler op een goede manier doen. Solidariteit en herverdeling zijn de sleutels tot echte
verandering.

Steun ‘Schouder aan Schouder’, de campagne van Welzijnszorg!

@ Want Samen winnen we de strijd tegen armoede.
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https://welzijnszorg.be/de-strijd-tegen-armoede-winnen-we-samen

BEZINNING

Niet dood en duister ... hoop

Het loopt als een rode draad doorheen de oude verhalen
die in de bijbel opgetekend staan : dat dood en duister
nooit het laatste woord hebben.

Angst en onmacht evenmin.
Dat leven goed kan worden en vrede bereikbaar is.
Dat ieder mens rechtop kan komen om beeld van Liefde te zijn.

Een droom van ieder mens die in de loop der eeuwen een
belofte werd waar God zelf borg voor staat.

Tot op vandaag zet die belofte mensen in beweging.
Geen duister, of zij zien een lichtpunt.
Geen vastgeroeste situatie, of zij vinden een uitweg.

Klaar en helder zien zij de werkelijkheid onder ogen maar
leggen zich niet neer bij de feiten. g

Zij blijven hopen, gaandeweg. S

Zij weten van beter. e < . Carlos Desoete
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