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j TUSSEN DE aarne van onze DaDen
€0 DE HEMEL Van onze Dromen
 waair De MIST Z1Jn Draen
VFEDE, DE ZaCHTE
UNIVErseLE 66DACHTE

van verwacuren
HErman be Coninck

We denken aan jou en wensen voor jou. Een groet, een glimlach
die deugd doet en verder zindert. Van harte. de parochieploeg
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BERICHTEN

/geZINin 3 &

Zondag 7 januari en »‘,@ ’= Net gemist

zaterdag 27 januari m

zijn de vieringen in In januari zal er GEEN samen-

het bijzonder geschikt voor komst zijn in de pastorie.

kinderen. Meer info op de Er is wel een nieuwjaars-

volgende pagina. ledereen receptie na de viering op
Qelkom! ‘ 1 januari.

(Na de viering van 7 januari gaan de kinderen die dit jaar hun )

Eerste Communie doen samen sterzingen in Herent.

Met de ontvangen bijdrage steunen zij de Voedselbank.

Komen ze aan je deur, mag je zeker een foto nemen en deze naar
het parochiesecretariaat doorsturen (parochieherent@skynet.be).

\_

J

4 @vrzoe@ HeM & zmza@ )

@reami ng \

Dankzij de vrijwilligers van het
streamingsteam kunnen de
vieringen live of uitgesteld
bekeken worden.

Dit kan via Facebook (‘parochie

OLV Herent’) of

via het Youtube-kanaal van de parochie.

\_

GELOKKIG  NIEDWJAAR ...

WWW.TOMCARTOON.BE
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https://www.youtube.com/channel/UCZc__McGNOpXpAUiDlR2kVw

VOOR JONGE GEZINNEN

Beste jonge gezinnen

Driekoningenviering

Op zondag 7 januari vieren we om 10 uur samen met de kinderen van de
Eerste communie driekoningen, zij gaan daarna sterzingen.

Alle kinderen mogen verkleed als koning naar de viering komen.

Lichtmisviering

Zaterdag 27 januari vieren we om 18 uur samen met de werkgroep
doopselcatechese.

In een stemmige, donkere kerk laten we het licht groeien en krijgen al de
kinderen een zegen.

Komen jullie meevieren?

Groetjes en graag tot dan!
geZINin

%

2

%@'
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I AANKONDIGING -

Wij, —_J
Eerste 7&@
commuhnicanten

zingen ten voordele
van:

"Voedselbank
Herent"

Zondag 7 januari gaan

de Eerstecommunicanten

in kleine groepjes op stap
tussen 10.45 en 12.30 uur.

Zij komen sterzingen ten
voordele van de Voedselbank.
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KALENDER - JANUARIL 2024
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VIERINGEN

Dat niet alle zondagen hetzelfde zijn in
onze parochie en er regelmatig een
andere focus ligt in de vieringen zie je
bijvoorbeeld aan deze foto’s van Christus
Koning (Chiroviering) en aan een
groepsfoto genomen na de viering rond
de campagne van Welzijnszorg.
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KERSTMIS

Een afgedankt bushokje
in plaats van een kerststal

Hier vertrekt geen bus die mensen naar huis voert om Kerst te vieren.

En geen os of ezel die deze plek verwarmt.

Toch zouden op heel wat plaatsen op deze ene wereld mensen blij zijn met dit schamel
dak boven hun hoofd, omdat hun huizen stukgeslagen en vernield zijn. En omdat de angst
heerst waar zij voor hun kinderen een thuis dachten te hebben.

Het idyllische verhaal van Maria en Jozef en hun boreling, mensgeworden baken van hoop
op een toekomst van vrede en gerechtigheid voor alle mensen, voor alle volkeren:
wat een contrast met de foto’s die hier hangen.

Het zijn foto’s van onrecht, van oorlog, van armoede.
Zij dagen ons uit om verder te zien dan de feesttafels van Kerstmis.

Ze vragen ons om op te staan - maar zonder de hoop te verliezen.

Luk Draye
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KERSTMIS

Enkele sfeerbeelden van de kerstvieringen op 24 en 25
december, mooi opgeluisterd door het Hagenkoor en
door het kinderkerstkoor.
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EERSTE COMMUNIE

Een kind is geboren

Op zaterdag 9 december kwamen de kinderen van de eerste communie opnieuw samen.
Het thema van de bijeenkomst was: “ Een kind is geboren.”

Mieke had een kleurrijk en mooi rugzakje mee. Er zat iets nieuws in... De kinderen mochten
even piepen en... het waren Jozef en Maria en de pasgeboren Jezus, want deze namiddag
stond in het teken van het kerstverhaal en de advent.

We luisterden naar het mooie verhaal “Simon en de Heilige Nacht”. Een verhaal waarin een
herdersjongen Jozef en Maria ontmoet, die onderdak voor de nacht zoeken. We bouwden de
kerststal en zongen enkele kerstliedjes.
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EERSTE COMMUNIE

Naast het kerstverhaal begonnen we ook aan de voorbereiding van onze communie: we
knutselden het kaftje voor ons boekje. Het nodige knip-, plak-, kleur- en tekenwerk levert

prachtige collages en versieringen op voor de kaftjes.

S e "‘:-- Yoz

Verder maakten we kennis met het Bijbelverhaal van Zachels, een tollenaar. Hij was niet
graag gezien door de mensen, omdat hij teveel geld vroeg aan de mensen en daardoor was
hij erg rijk. Door zijn ontmoeting met Jezus veranderde zijn leven. Hij besloot eerlijk te gaan
leven en zijn bezittingen aan de armen te geven. Net zoals Zacheus zijn ook wij
“gelukvogels” dat we Jezus mogen leren kennen.

Na de pauze kregen we bezoek van E.H. Pol Verdoodt, die onze eerste communie zal voor-
gaan. Tenslotte zongen we enkele liedjes: het themalied, het lied om te gaan sterzingen en
liedjes voor onze eerste communie.
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EERSTE COMMUNIE

Vervolgens werden de kinderen in kleine groepjes verdeeld om te luisteren en te kijken
naar het verhaal van de goede herder. We ontdekten wat Jezus bedoelt als hij zegt: “lIk
ben de goede herder.” Via allerlei vragen leefden de kinderen zich in in de rol van het
verloren schaap en de rol van de herder. Hierdoor konden ze vertellen over hun eigen
leven, over de goede “herders” die zij al hadden ontmoet of wanneer ze zelf “goede

herder” kunnen zijn door voor iets of iemand te zorgen.

Normaal gezien zouden de kinderen na de pauze afval gaan rapen en zo zorg dragen voor de
natuur, maar door de vele regen kon dit jammer genoeg niet doorgaan.

Mieke had een goed alternatief. We bekeken enkele mooie filmpjes, waaronder een filmpje
van de goede herder en oefenden al heel wat liedjes voor onze communie.

Het was weer een fijne bijeenkomst.
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VORMSEL

Kerkspel

In december wilden we de vormelingen de rijke schatten van onze kerk leren kennen en
wilden we hen vertrouwd maken met ‘vieren’ in onze kerk. Deze activiteit ging dan ook door
in de kerk.

Bij het binnenkomen, maakten we kennis met een figuur die een centrale plaats heeft in
onze kerk. Door de luidsprekers schalde de stem van de Heilige Cornelius. Hij was paus in 251,
een tijd waarin christen zijn nog heel gevaarlijk was.

In onze kerk staat er niet alleen een standbeeld van Cornelius, maar in een luikje in het
altaar zit er ook een relikwie, een botje van Cornelius. Een schat die we tot verbazing van
velen verwonderd konden ontdekken.

We spoorden nog meer schatten op. Dat deden we met een spel, gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal. In 1580 hebben de geuzen onze kerk in brand gestoken. Het heeft 50 jaar
geduurd voor de kerk opnieuw gebouwd werd. In het spel speelde de brand zich opnieuw af.
Aan de vormelingen om de schatten van de kerk van het vuur te vrijwaren. Op een grote
plattegrond van de kerk lagen foto’s van de schatten maar er waren ook al vlammen te zien.

In kleine groepjes
konden de jongeren
met de dobbelsteen
de vlammen aanwak-
keren of een schat
gaan zoeken en
redden door een op-
dracht tot een goed
einde te brengen.

Elke jongere kreeg bij het begin van de activiteit een ‘Zoekboekje’. Het is een boekje waarin
ze in de loop van het vormseljaar alle informatie kunnen terugvinden die bij het vormsel
nodig is, gaande van A (advent) tot Z (zondag). Een handig instrument bij onze zoektocht naar
de betekenis van alle schatten in onze kerk en in een parochieviering.
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VORMSEL

In 8 opdrachten leerden de jongeren de schatten van onze kerk kennen:

de sacristie en de kledij van misdienaars of voorgangers.
Zet de kleuren van het kerkelijk jaar in de goede volgorde.

de beelden,
het kruis en
de kruisweg

de glasramen en de preekstoel: hier schreven de kinderen :[_»r_i
zelf een korte preek: welke boodschap bracht Jezus en B E :
hoe wil ik dat toepassen in mijn leven?

het orgel: via een rebus ontdekken we meer hierover.

het tabernakel met ciborie, hosties, kelk: we oefenden
ook nog eens hoe we te communie gaan (deze middag met
letterkoekjes).

de doopvont en de vergelijking met het vormsel.
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VORMSEL

Op het einde van het spel waren (gelukkig) de schat-
ten en de kerk gered van het geuzenvuur dankzij de
fijne samenwerking en inzet van al de groepjes.

Na een korte pauze oefenden we samen de liedjes
van de viering. Zo konden we de middag sfeervol
afronden met al de ouders, broers en zussen.

Een extra dank aan Christa en Judith, die een handje
kwamen toesteken, aan Thijs en de sjaloomband die

de viering mee verzorgden.

We zien elkaar terug op zaterdag 13 januari.
Dan gaan we op ‘vormselzoektocht’.
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DE KRAAL

Kerstvieringen in De Kraal - Herent

De laatste week van het eerste trimester werd er overal stilgestaan bij het kerstfeest.
Dit gebeurde op school of in de kerk, in grote of kleinere groep.

Het waren sfeervolle vieringen met mooie kerstverhalen, verteld door een leerkracht of
gespeeld door de kinderen zelf, zinvolle teksten en stemmige of enthousiaste liedjes.

Centrum kleuterschool: \
de oudste kleuters
speelden voor elke
kleuterklas het
kerstverhaal.
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DE KRAAL

Centrum lagere school (in 2 beurten telkens met minstens één klas per leerjaar)
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BEZINNING

Ik zei tot de man

die aan de poort van het jaar stond:
“Reik mij licht

dat ik met zekere stap

het onbekende inga...”

En hij antwoordde:

“Trek de duisternis in

en leg uw hand in de hand van God.
Dat zal beter voor u zijn dan licht
en veiliger dan een gekende weg.”

Uit de Saint George’s Chapel (Windsor)
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