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BERICHTEN

(Goede Week \

In de kalender op pagina 3 vind je een
overzicht van de verschillende vieringen
van de Goede Week, met Palmzondag op
24 maart en Pasen op 31 maart.

\—

j Net gemist

de “net gemist” gaat door
achteraan in de kerk en
niet meer in de pastorie.
Van harte welkom

zondag 3 maart.

Galmzondag 24 maart

Kan je ons helpen ‘palmtakjes’ te
verzamelen voor Palmzondag?

Je mag ze binnenbrengen tegen 20
maart in het portaal van de kerk
of een seintje geven aan het

Qarochiesecretariaat. /
ﬂoostplek— de link \

Om onze mooie troostplek
in de kijker te zetten werd
een filmpje opgenomen.
Hierbij de link naar het
filmpje:

Kerkpoets

https://youtu.be/ 0 dag 23 "
KbORDOOMTT] p zaterdag maart willen we een grote poets-

\— / beurt geven aan onze kerk. Wie wil mag zeker een
handje toesteken en kan zich via e-mail aanmelden

bij het secretariaat (parochieherent@skynet.be) of

gewoon opdagen die dag. Breng gerust zelf wat

materiaal mee (borstel, vod, ragebol ...).

We spreken af om 13u.

Dank alvast aan de helpende handen.
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https://youtu.be/kbORD99MTrI
https://youtu.be/kbORD99MTrI

KALENDER - maart
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EERSTE COMMUNIE

Stap 6

Op zaterdag 24 februari kwamen we in de voormiddag samen met de kinderen van de eerste
communie. Deze keer niet allemaal samen, maar in kleine groepjes op verschillende plaat-
sen. We stonden stil bij het thema “Breken en delen”.

Eerst vroegen we ons af wat je nodig hebt om brood te maken en hoe een graankorrel
uiteindelijk een brood wordt. Samen baden we het “Onze Vader” en legden we het uit aan
de hand van eenvoudige woorden.

Daarna lazen we samen het Bijbelverhaal “Vijf broden en twee vissen” en stonden we stil bij
wat we zelf kunnen delen met anderen. Fijn te horen wat de kinderen allemaal willen
delen!

Zoals we brood nodig hebben om te leven, zo zijn er ook dingen die we echt nodig hebben
en niet kunnen missen. Daarom zijn ze “brood-nodig”. We gingen na wat voor ons brood-
nodig is en wat we kunnen missen.

We speelden het “koekjesspel”, d.i. een spel dat
gespeeld wordt met letterkoekjes waarbij we ont-
dekten dat ook wij kunnen breken en delen met onze
vriendjes. Ten slotte oefenden we enkele liedjes in
voor onze eerste communieviering.

Het was een fijne voormiddag. We kijken al uit naar
de volgende bijeenkomst op zaterdag 23 maart.
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VORMSEL

De gezichten van God

In de activiteit van 24 februari gingen we op zoek naar God zelf. Bestaat God? Wie heeft God
al gezien? Waar kunnen we een glimp van Hem opvangen? Kunnen we met God praten en wat

zeg je er dan tegen?

Waar kon deze activiteit beter doorgaan dan in de kerk zelf?

Er hingen 13 prenten uit het boek ‘De gezichten van God’ met een tekst ernaast. Onderwerp:
waar en wanneer kan je die mysterieuze God een beetje ontdekken? Je kan God bijvoorbeeld
zien in een bron, als een rots, een weg, als vergeving, als liefde, als een redder...

De jongeren gingen in stilte rond want vaak herken je God alleen als het stil is.
Bij de nabespreking bracht iedereen die teksten naar voor die hen het meeste aanspraken.
Dat is heel persoonlijk, geen goede of slechte antwoorden dus.
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VORMSEL

Als je God in de wereld ontdekt of zijn aanwezigheid voelt, kan je met Hem ook praten.

We noemen het bidden. Als je als Jezus wil leven, wil je graag nadenken over hoe je bent en
wat je doet. Praten met God helpt om samen met Hem te zoeken naar de juiste weg om de
boodschap van Jezus elke dag weer in te vullen. En zingen is dubbel bidden. Daarom oefen-
den we de liedjes voor de viering van 10 maart.

We keken een prachtig filmpje waarin je God kon zien. Het is geen oude man met een baard,
maar je kan Hem even goed ontdekken in een vrouw of/en een kind.

De jongeren kregen ook een creatieve verwerking als opdracht mee naar huis. Maak, met
behulp van gerichte vragen, een lapbook waarin jij voorstelt hoe je God ervaart, wat Hij voor
jou betekent. Dit werk mogen ze samen met een geloofsgenoot maken en stellen we op een
later moment aan elkaar voor.

Na een kort, ontspannend moment waarin we elkaar nog beter leerden kennen, was het weer
tijd om onze mascotte tevoorschijn te halen - Florette had zelfs gezelschap van een klas-
mascotte - en te luisteren naar het verhaal ‘Alba’ uit ‘Geluk voor kinderen’ met daaraan ge-
koppeld een missie: Hoe zou je willen dat de wereld er over 10 jaar uitziet? Wat kan jij daar
vandaag al voor doen? Wie kan jou daarbij helpen? Doe deze maand elke week 1 ding dat de
wereld een beetje mooier maakt en meer doet lijken op jouw ideale wereld.

Het was weer een fijne, zinvol-
le samenkomst. De volgende
activiteit vieren we samen met
de hele familie en de parochie-
gemeenschap. In de viering van
10 maart geven de vormelingen
hun naam op en krijgen ze hun
vormselkruisje.
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ODE AAN DE LIEFDE

Een warm aandenken aan de viering van 18 februari waarbij een ode werd gebracht
aan de liefde, zowel met woorden als met swingende liedjes van het Leuvense popkoor

‘The Flat Nuts’.

Als je echt van iemand houdt
lemand alles toevertrouwt
Eén die echt weet wie je bent
Ook je zwakke plekken kent
Die je bijstaat en vergeeft
Eén die naast en in je leeft
Dan voel je pas wat leven is

En dat liefde geven is!

Toon Hermans
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https://www.youtube.com/watch?v=b5pQwsNBDMY
https://www.youtube.com/watch?v=b5pQwsNBDMY

BEZINNING

Niets is vanzelfsprekend

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen,
is dat vanzelfsprekend voor jou?

Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn,

heb je daar ooit bij stil gestaan?

Boeit het je nog dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft?
Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat,
dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden?

Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is,
als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven
wordt.

Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer.
Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden.
Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Mariapark Oostmalle
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