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NIEUWSBRIEF 

nr 173—maart 2024 

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Herent 

De eeuwen door en in alle landen, breken en delen mensen 
om zo kracht op te doen en het visioen levend te houden. 
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BERICHTEN 

Net gemist 

de “net gemist” vindt 

plaats achteraan in de 

kerk.  

Van harte welkom!  

secretariaat 

Het parochiesecretariaat zal gesloten zijn op  

woensdag 3 en 10 april en op donderdag 4 en 11 april. 

Geleid bezoek aan onze kerk 

Ontdek op zondag 14 april het verhaal  

achter de boeiende bouwgeschiedenis van onze kerk 

en verken eventueel ook de toren en de gewelven.  

De rondleidingen zijn gratis en vinden  

afwisselend plaats tussen 11u en 16u.  

Meer informatie staat in zowel in de nieuwsbrief als 

op de website van de gemeente. 

Streaming  

Dankzij de vrijwilligers van het streamingsteam 

kunnen de vieringen live of uitgesteld bekeken 

worden.  

Dit kan via Facebook (‘parochie OLV Herent’) of  

via het Youtube-kanaal van de parochie.  

Eens je op het kanaal geklikt hebt kies je welke 

viering je wilt bekijken.  

Wist je dat... 

Je in het portaal een papier kan 

nemen waarop de liedjes van de 

viering opgelijst staan?  

Zo’n papier kan je uit de bruine 

omslag halen die hangt aan het 

bord in het portaal. 

Eerste Communie 

Welkom op deze  

bijzondere viering, 

zondag 28 april. 

https://www.herent.be/activiteiten/detail/4605/de-o-l-v-kerk-van-herent-binnenstebuiten
https://www.youtube.com/results?search_query=olv+herent
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KALENDER - april 

ma 1  

    

di 2   

   

wo 3 10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering 

     Net-gemist // kerk 

do 4  

     

vr 5  

     

za 6  

     

zo 7  

    

ma 8  

     

di 9  

     

wo 10 10u: Gezinsviering Vormsel, naamopgave 

    

do 11  

     

vr 12  

     

za 13  

     

zo 14  

     

ma 15  

     

di 16  

     

wo 17  

   16u: repetitie E.C. // kerk 

do 18  

     

vr 19  

     

za 20 10u-16u: Vormsel Lange Ladderdag // 

   De Kraal 

zo 21 10u: Eucharistieviering 

    14u: Doop 

ma 22  

    20u: Ouderavond Vormsel // kerk 

di 23  

    

wo 24  

    16u: repetitie E.C. // kerk 

do 25  

    

vr 26  

    

za 27  

    16u: repetitie E.C. // kerk 

zo 28 10u: viering Eerste Communie 

    

ma 29  

    

di 30  

     

   

     

ma 1 Paasmaandag 

    

di 2   

   

wo 3  

     

do 4  

     

vr 5  

     

za 6  

     

zo 7 10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering 

    Net-gemist // kerk 

ma 8  

     

di 9  

     

wo 10  

    

do 11  

     

vr 12  

     

za 13  

     

zo 14 10u: Woordviering  

   Rondleidingen O.L.V.-kerk tussen 11 en 16 uur  

ma 15  

    20u: Ouderavond E.C. // kerk 

Vormsel op zaterdag 4 mei  
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EERSTE COMMUNIE 

Eerste communie: samen aan tafel! 

Op zaterdag 23 maart kwamen de kinderen van de eerste communie om 10u samen.  

Het thema van de bijeenkomst was: “Samen aan tafel!.” 

Mieke had terug het kleurrijk en mooi rugzakje mee. Er zat weer iets nieuws in….  

De kinderen mochten even piepen…. Er zaten een broodje en een beker in, want de voormid-

dag stond in het teken van het “Laatste Avondmaal”.  

In kleine groepjes vierden we samen met een catechist “Witte Donderdag”. We startten met 

de voetwassing, waarna we de tafel feestelijk dekten en het brood braken en deelden,  

net zoals Jezus deed met zijn vrienden. We legden de link met onze eerste communie en de  

wekelijkse viering in de kerk waarin de mensen nog steeds dit Laatste Avondmaal herdenken. 
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EERSTE COMMUNIE 

Verder vergeleken we een feest thuis met de viering in de kerk. 

Na een korte pauze kwamen we weer met de grote groep samen en keken we naar een  

filmpje van de honderdman. Verder werd er al hard geoefend voor het grote feest op 28 april: 

het kruisteken, de drie kruisjes bij het evangelie, de liedjes en de communie (met letterkoek-

jes uiteraard, de echte hostie is voor op 28 april). We zijn er bijna klaar voor!  

We sloten de voormiddag af met een “ren je rot”! Het was een boeiende voormiddag.  

Er zijn nog een aantal repetities in de kerk gepland om alles extra goed in te oefenen.  

Het belooft alvast een prachtig feest te worden op 28 april!  
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IN ONZE KERK 

Op donderdag 29 februari kon 

je naar een boeiende lezing  

komen luisteren getiteld  

“De geuren van de kathedraal”. 

Een 80-tal mensen luisterden 

geboeid naar dit interessante 

verhaal.  
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IN ONZE KERK 

Zaterdag 23 maart kreeg 

de kerk een grondige 

poetsbeurt.  

Het rook er lekker naar 

boenwas en binnen is  

alles weer ‘spic en span’.  

Dank alweer aan alle  

helpende handen. 
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BEZINNING 

Een steen in je leven 

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik. 

Het gaat anders dan je gedacht had: een verlies treft je, een vriend gaat van je 

heen, je huwelijk valt uit elkaar, contacten lopen dood. 

Je eigen levensverwachting loopt vast, je vindt geen werk of raakt het kwijt,  

je komt alleen te staan. 

Je moet op je oude dag je huis verlaten. 

Je meest geliefde wordt dodelijk ziek. 

Op de weg van je leven ligt een steen die onverzettelijk lijkt. 

Wie zal hem wegrollen? 

Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten : iemand spreekt je aan,  

iemand tikt je op de schouders, een woord raakt je hart. 

De steen komt in beweging. 

Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht. 

Je voelt je uitgenodigd, je voelt nieuwe kracht komen. 

Het litteken blijft, maar de wond heelt. 

Je bent opnieuw aanwezig. 

        www.theobaldusparochie.nl 


